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’t Sjtiftnuits is de maandelijkse nieuws-
brief van Woonzorg Elisabeth Stift 
voor bewoners, vrijwilligers en andere 
betrokkenen en geïnteresseerden.
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Voorzitter Leo Vrancken van Stichting Woonzorg Elisabeth Stift is 
over de terugblik op 2025 snel klaar: ‘Er zijn geen grote dingen ge-
beurd en ’t Stift is goed onderhouden.’ Dit jaar daarentegen, wordt 
het volgens de geestelijke vader van de huidige opzet ‘spannend’.
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Om te beginnen de kozijnen. De opdracht is getekend, zodat eind 
februari aan de kant van de Anstelerbeek kan worden begonnen met 
de plaatsing van nieuwe ramen met elektrische rolluiken. Nader-
hand is de refter, het boogvormige appartement op woonetage 0, aan 
de beurt. Dat is dan de laatste fase van dit langdurige project.

De twee trappenhuizen worden in 2026 eveneens onder handen 
genomen. Daar is trouwens al een begin mee gemaakt. Leo is blij 
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2026
wordt een spannend jaar



Deze maand gaat het bloemetje 
naar mevrouw José van Sloun. 
Zij is twee keer lelijk gevallen en 
heeft daar meerdere ribbreuken 
aan overgehouden. Wij kennen 
haar allemaal als een bezige bij, 
maar nu moet ze rusten om te her-
stellen en dat valt dan niet mee.
José, met dit bloemetje als opkik-
kertje wensen we jou heel veel 
beterschap!

Het Bloemetje van de Maand komt tot 
stand m.m.v. Bloemenhuis Westland in 
Kerkrade. Suggesties zijn welkom.

Voor andere bomen, heggen en 
bestrating, hoopt Leo op de re-inte- 
gratie kandidaten die via het Ont- 
wikkelcentrum Flexiforum van de 
gemeente Kerkrade ingezet worden.  
Daarnaast dienen de jonge fruit- 
bomen te worden gesnoeid en de  
oude exemplaren te worden vervan- 
gen door jonge aanplant. Appels,  
peren, mispels en pruimen zorgen 
nu al voor een flinke fruitoogst.
Naast al deze klussen, wordt natuur- 
lijk stil gestaan bij het 150-jarig 
bestaan van ’t Stift, met als hoogte-
punt de Barbecue voor alle bewo-
ners van de Hammolenweg.

Tot slot wenst de voorzitter iedereen  
het allerbeste voor 2026.

Interview Leo Vrancken  
(vervolg pagina 1)

dat Ata aan zijn ploeg is toegevoegd.  
Deze handige klusser uit Syrië 
wordt naar verwachting volgende 
maand herenigd met zijn gezin. 

Buiten staan ook twee (zichtbare) 
projecten centraal. Zo wordt door 
de gemeente Kerkrade nieuwe 
bestrating rond de afvalcontainers 
aangebracht. Spectaculairder is, dat 
het asfalt van de eigen weg – van 
de poort van de achtertuin van 
Familie Jegers – tot na de bocht bij 
de ingang van de boomgaard, wordt 
vervangen door klinkers en een 
afvoergoot.
Bij de oude toegangspoort richting  
By Iris, is een verhoging en drainage  

gemaakt zodat overtollig water 
niet richting restaurant stroomt. 
De laatste stap is om ook de toe-
gangsweg zo te construeren dat het 
water richting weiland loopt en 
niet richting hoofdingang.

Vervolgens is volgens Leo Vrancken  
een kapvergunning verleend om 
álle bomen die groeien op de tun-
nelbak (boven de Anstelerbeek) te 
verwijderen. Die hebben te weinig  
houvast, zodat zonder ingrijpen 
gevaarlijke situaties kunnen ont-
staan bij de speelplaats van het 
kinderdagverblijf Kiekeboe. Een 
grote tak is al afgezaagd. Voor deze 
klus komt er een hoogwerker aan 
te pas. Die zal via oprijplaten, langs 
de bungalow van oma Lanckohr, 
naar de tunnelbak worden geleid. 
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Na een zwaar en lang ziekbed is ons bestuurslid Pierre Vaassen 6 januari 
2026 overleden.
Pierre had longvlieskanker door het in ademen van asbestvezels. Men 
heeft geprobeerd de klachten en pijn die deze vreselijke ziekte met zich 
meebrengt, middels een behandeling te verlichten. Helaas is dat niet  
gelukt en is hij uiteindelijk gestorven.

In de overlijdensbrief staat bijna helemaal onderaan de tekst: ‘De afscheids- 
dienst zal in besloten kring plaatsvinden’. Het tekent een beetje hoe Pierre 
in het leven stond en hoe belangrijk zijn familie daarbij was.
Pierre was niet iemand die graag op de voorgrond trad, maar een echte 
doener. Hij hield zich bezig met alles wat te maken had betreffende het 
onderhoud, renovatie en de technische voorzieningen van het gebouw. 
Daarnaast adviseerde hij zijn collega’s over de vervanging of aankoop 
van apparatuur en installaties, als de technische voorzieningen niet meer 
voldeden aan de geldende normen. Om een zo goed mogelijk beeld van de 
kosten te krijgen, vroeg hij dan gedetailleerde offertes op en voerde hij de 
onderhandelingen met de bedrijven.
We zullen Pierre gaan missen, maar nooit vergeten.

Wij wensen zijn echtgenote Marie-José, zijn kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte en hopen dat ze voor Pierre snel een plaatsje in hun hart vinden. 
Het verdriet blijft, maar het verwarmt dan wel je hart!

in memoriam Pierre Vaassen
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Egon l (Griens), alias Speedy 
Gonzales, is de nieuwe hoog-
lustigheid van 't Stift. 
Hij volgt daarmee Leon Wijnands 
op, die tijdens de carnavals-
middag zijn scepter en andere 
toebehoren inleverde.

Door de combinatie van bewoners 
en de gasten van BeingHome, was 
de tot narrentempel ingerichte  
kapel goed gevuld. Spreekstal-
meester Frans Driessen leidde de 
aanwezigen door het programma.
Een hoofdrol was weggelegd voor 
de Tatermenkes, die in twee grote 
blokken een uitgebreid carnavals-
repertoire ten gehore brachten. 

Prins Egon I
van ’t Stift

Daarnaast verzorgde Jos Schleepen,  
alias boer Heinrich, een conference 
over het boerenleven.

Een trotse prins mocht ook nog 
een reeks medailles uitreiken.



 Oude recepten      
     van Frieda Habets

Carnaval werd vroeger vaak geassocieerd met het 
drinken van (te) veel alcohol en dat is natuurlijk 
slecht voor lichaam en geest. Goed dat tegen-
woordig het vieren weer de eerste plaats heeft 
ingenomen! Het navolgende recept is een lekker 
alcoholvrij drankje en gezien de grote hoeveelheid 
eiwitten, is het zeer zeker ook een uitstekend 
middel tegen een ‘eventuele’ kater.

Alcoholvrije 
Advocaat

ingrediënten  

8 eieren, een fles witte bessenwijn zonder alcohol,  
½ stokje vanille en 3 ons suiker.

bereiden  
Klop de eieren en 
suiker tot alles 
schuimig is, waarna 
je het vanillestokje 
en al roerend de 
bessenwijn er-
bij doet. Zet deze 
schaal nu in een 
grote ketel met 
kokend water en 
roer tot de advocaat 
gebonden is. Haal 
het ½ vanillestokje 

eruit en schud de advocaat in een goed sluitende 
fles. Je kunt deze een maand bewaren.

‘Gedronken’ wordt het met een lepeltje, met op de 
advocaat een toefje slagroom. 

Proost!
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In het overlijdensbericht  van Jan van Damme abusie-
velijk de verkeerde sterfdatum vermeld. Deze moet zijn 
donderdag 4 december 2025.

rectificatie overlijdensbericht

Vorige week heb ik een heftige film gezien over 
zelfmoordaanslagen van fundamentalistische 
moslims. Geen lichte kost, maar gelukkig werden  
de beelden ondersteund door prachtige muziek. 
Muziek zo minimaal, maar o zo mooi! Het was 
een kabbelende opeenvolging van langzaam 
dalende en stijgende kleine tertsen. Dat zijn 
afstanden tussen twee noten met een treurig 
karakter.

Bijna anderhalf uur, lange noten, intens, tergend 
en hartverscheurend. De film eindigde met de 
bewustwording van het kwaad en de opdracht 
aan iedereen, om elke vorm van kwaad te bestrij- 
den. In de muziek werd dit hoorbaar gemaakt, 
door de treurige klanken op te lossen en te laten 
overgaan in optimistische klanken.

Nee, ik begrijp nog 
steeds niet de onver-
klaarbare krachten 
die er toe leiden, dat 
mensen omwille van 
hun geloof andere  
mensen doden, 
maar de kleine tert-
sen hebben mij wel 
gedwongen erover 
na te denken. 
Als ik er nu aan  
terugdenk voel ik 
nog steeds koude 

rillingen, maar gek genoeg ook de muzikale ont-
roering van de eenvoud van kleine tertsen.

De eenvoud van 
kleine tertsen 

mijmering door Jos Schleepen


